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De Toekomst

Wat staat de wereld te wachten?

- Een tiendelige serie over Gods toekomstige plannen -

Locatie:
Baptistengemeente Maranatha,
Noord 41, Franeker.

Spreker: Jeep van der Schoot

- het

Baptistengemeente Franeker

_:

« Zoeklicht

J

Wat staat de wereld te wachten?
Een tiendelige serie:

10) 16 maart De nieuwe hemel en de nieuwe aarde



Wat staat de wereld te wachten?

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

» De Dag Gods

» De nieuwe hemel

» De nieuwe aarde

» Het nieuwe Jeruzalem

» Het geboomte- en het water des levens

> Etc
Deel 10

Wat staat de wereld te wachten?

De Volmaakte Eeuwigheid

Profetisch gezien de achtste dag

1. De Dag van Christus (Fil. 1:6)

De Opname van de Gemeente

2. De Dag des Heren (1 Tess. 5:2; Jes. 29:18-19)
Grote Verdrukking en het Duizendjarig Rijk

‘ 3. De Dag Gods (2 Peftr. 3:10-13)

De Nieuwe hemel en de Nieuwe aarde

“Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de

Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.”(2 Petr. 3:8)




Wat staat de wereld te wachten?

SCHETS DER _GEBEURTENISSEN

7

5 T =7y

a8

4
| S

it

De Volmaakte Eeuwigheid
Openbaring 21 en 22:1-5

* De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
* Het nieuwe Jeruzalem

Wat staat de wereld te wachten?

De nieuwe aarde

Een nieuwe planeet?

-

“En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezefen was, voor Wiens
aangezichf de aarde en de hemel viuchiten, en geen plaats werd voor hen

gevonden.” (Openb. 20:11)

-

"Toen zag ik een grote witte troon en Hem die daarop zat. De aarde en de
hemel viuchtten van hem weg en verdwenen in het niets.” (NBv)




Wat staat de wereld te wachten?

De nieuwe aarde

Een vernieuwde aarde?

De vuurdoop:

+ ... Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de
elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen
gevonden worden... " (2 Petr. 3:7-13)

+ “Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde
blijft altoos staan.” (Pred. 1:4)
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De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

De Volmaakte Eeuwigheid

“En ik zag een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde, want de eerste hemel en
de eerste aarde waren voorbijgegaan, €

de zee was niet meer.”(Openb. 21:1)

“Wij verwachten echter naar zijn belofte
nieuwe hemelen en een nieuwe aarde,

waar gerechtigheid woont.” (2 Petr. 3:13)

v God dllesin allen (1 Kor. 15:28)
v' “En niets vervloekts zal er meer zijn.”(Openb. 22:3)

Het Nieuwe Jeruzalem
De heilige stad

« "“Enik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de
hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.”
(Openb. 21:3)

+ ‘“en zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer

kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant.” Openb. 21:11)




Wat staat de wereld te wachten?

Het Nieuwe Jeruzalem

De hemelse tabernakel

+ "Zie, de tent van God is bij de

mensen en Hij zal bijhen

wonen, en zij zullen Zijn volken
ziin en God Zelf zal bij hen zijn," §SXEx
(Openb. 21:2-3)

God zei tot Mozes:
v “En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen.”

(Ex. 25:8)

Een stad wat
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De Stad Gods

Het hemelse Vaderhuis

“In het huis Mijns Vaders zijn vele
woningen - anders zou Ik het u
gezegd hebben-" (Joh. 14:2)

"Vader, hetgeen Gij Mij
gegeven hebt - Ik wil, dat, waar
Ik ben, ook zij bij Mij zijn,om Mijn
heerlijkheid te aanschouwen,
die Gij Mij gegeven hebt, ..."”
(Joh. 17:24)

Wat staat de wereld te wachten?
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Wat staat de wereld te wachten?

Lichtstad

Geen zon- of maanlicht nodig

“"En de stad heeft de zon en de maan
niet van node, dat die haar
beschijnen, want de heerlijkheid Gods
verlicht haar en haar lamp is het Lam.
En de volken zullen in haar licht
wandelen en de koningen der aarde
brengen hun heerlijkheid in haar”
(Openb. 21:2324)

Het nieuwe Jeruzalem

Bouwsteen en bewoner

"En de muur der stad had twaalf fundamenten en daar op de twaalf namen van de
twaalf apostelen van het Lam" (Openb. 21:14).

"Wie overwint, hem zal Ik maken fot een zuil in de tempel Mijns Gods en hij zal niet
meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de Naam Mijns Gods en de naam van
de stad Mijns Gods, hel nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van Mijn God,

en Mijn nieuwe Naam.” (Openb. 3:12)

“en laal u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis"
(1 Petr. 2:5)

"In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in
wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.” (Ef. 2:21-22)




Een blik in de Stad

« De froon
« Derrivier des levens

* Hetgeboomte des levens

“En hij toonde mij eenrivier van water des levens,
helder als kristal, ontspringende uit de troon van God
en van het Lam. Midden op haar straat en aan
weerszijden van de rivier staat het geboomte des
levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand
zijn vrucht gevende; en de bladeren van het
geboomte zijn tot genezing der volkeren.”

(Openb. 22:1-2)

Wat staat de wereld te wachten?

God alles in allen(i kor. 15:28)

Israél, de gemeente en de volken

 De Gemeente:
Woont in het Nieuwe Jeruzalem.
* Israél:

Woont rondom het Nieuwe Jeruzalem.

Elke stam bij de poort die haar naam draagt.
+ De nieuwe volken:

Die komen via de Israélieten de Stad binnen.

De tabernakel in de woestijn




Wat staat de wereld te wachten?

De eerste dingen voorbij

Alle dingen nieuw

“en Hijzal alle franen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn,
noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste

dingen zijn voorbijgegaan.” (Openb. 21:4)

"En Hij, Die op de ftroon gezeten is, zeide: Zie, lk maak alle dingen nieuw. En

Hij zeide: Schrijff, want deze woorden zijn gefrouw en waarachtig.” vers 5)

"Wat geen cog heeff gezien en geen cor heeft gehoord en wal in geen
mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die
Hem liefhebben.” (1 Kor. 2:9)




